
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

07 juli 2025  Voorganger: Drs. R. Stoel 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 7 (staande) 

 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

Votum  

 

Groet 

 



Lied 237:1,2,3. 

 

O zalig licht, Drievuldigheid, 

die één in hart en wezen zijt, 

de grote zon verzinkt in nacht, 

o licht, houd in ons hart de wacht. 

 

U loven w´ in de dageraad, 

U smeken wij des avonds laat, 

geef dat ons lied uw lof verspreidt 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

Aan God de Vader zij de eer, 

aan God de Zoon voor immermeer, 

aan God de Geest die troost en leidt 

zij lof nu en te allen tijd. 

 

Psalmlezing 

 

Lied 823: 1,2. 

 

Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

 

Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 

 

Gebed voor de noden in de wereld 

 

 

 



Lied 413: 3 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Gebed voor de opening van het Woord. 

 

1e schriftlezing: Jesaja 66: 10 -14. 

 

Lied 315: 1,2. 

 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

2e schriftlezing: Lucas 10: 1 – 20. 

 

 

 

 

 



Lied 837: 1,4. 

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Gebed  Onze Vader 

 

Collecte: 1e  Pastoraat en Eredienst 2e Diaconie 

 

Slotlied 801: 1,2,3,4,5. 

 

Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

Liederen zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 

in elk ander mens aanschouwen 

’t lichten van Gods aangezicht. 

 

 



Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 

In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

 

Met één lied uit duizend monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door één Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

 

- Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, is weer thuisgekomen vanuit Weydestein 

 

Ook in de zomer- en de vakantietijd is het belangrijk om oog en oor te 

hebben voor de ander. Vooral voor hen voor wie er,  door wat voor reden 

dan ook, een donkere streep loopt door het licht. Gods barmhartigheid 

wordt meegedragen door mensen die naar elkaar omzien. Elkaar wensen 

we toe wat Janneke Nijboer voor ons heeft verwoord in ‘Zomerziel’: 

 

Ik bid je toe, dat je gaat sprankelen 

als de kleuren in de berm, 

je ogen gaan fonkelen als 

kabbelgolfjes in de avondzon 

en je ziel tot rust zal komen 

op het wiegen van de wind. 

 

Open inloop / spreekuur 

Door mijn vertrek naar de gemeente van Gees vervalt de open inloop op 

dinsdagmiddag. Omdat ik wel op dinsdag aanwezig zal zijn in Nieuw-

Amsterdam, ben ik tussen de middag in de Zuiderkerk. Mocht u mij willen 

spreken om wat voor reden dan ook, dan bent u op dinsdag van harte 

welkom van 12.15– 14 uur in de consistorie van de kerk. 

 

Nieuwe invulling van de dinsdag door ds. Gerda van Vliet 

vanaf 6 juli 2025 

Door mijn vertrek naar de gemeente van Gees, blijven er minder uren over 

voor Nieuw-Amsterdam. Ik zal zoveel mogelijk op dinsdag in Nieuw-

Amsterdam aanwezig zijn voor pastoraat / bezoekwerk. Daarmee vervalt 

de open inloop op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur.  

Omdat ik wel de hele dag aanwezig ben, zal ik tussen de middag in de 

consistorie mijn lunch gebruiken. Mocht u mij willen spreken om wat voor 

reden dan ook, dan bent u op dinsdag van harte welkom van 12.15– 14 uur 

in de consistorie van de kerk 

 

 

 

 



Pastoraat 

Met de 30% die er voor mij overblijft in de Zuiderkerk, moet ik aantal 

zaken loslaten van het werk in Nieuw-Amsterdam Veenoord. We zijn 

daarom blij dat de heren Roelf Stoel en Hans Hoekstra een bijdrage willen 

leveren aan het pastoraat in de gemeente, zoals u hebt kunnen lezen in de 

Zuiderklanken. Daarbij zijn de wijken als volgt verdeeld:  

 

• Wijk 1 – dhr. Roelf Stoel (wijkouderling dhr. Tom van Sloten) 

• Wijk 2 - dhr. Hans  Hoekstra (wijkouderling dhr. Fré Kuper) 

• Wijk 3 - dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling dhr. Jan Hogeveen) 

• Wijk 4 – dhr. Hans Hoekstra (wijkouderling mw. Aly Winkel) 

• Wijk 5 - dhr. Roelf  Stoel (wijkouderling Derk Vegter) 

 

Als u bezoek wenst of een predikant nodig heeft, kunt u met hen contact 

opnemen.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: ?????? 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr. H. Visser, Schakelpad 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 11 juli is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 13 juli. 

Voorganger: Ds. E. Wisselink 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Pastoraat en Eredienst 2e Diaconie 

Uitgang:  Project Moldavië 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

